
 

 
 

 

Das Gardelied 

(geschrieben von Jo Boon und Rob Bindels, Februar 2002)  

Melodie: Einmal Prinz zu sein. 

 

Veer hubbe os gezocht joa, joa 

En gevonge dat is kloar 

Ich bin va Broenssem die sjoene sjtad 

En ich va Vols 

 

Refr. 

Ein groet gardetreffe, einmoal im joar 

Is veur os gardiste joa zonnekloar 

Veer make dan sjpass en veul plezeer 

En dat doan veer ooch mit e glaeske beer. 

 

Rood en blauw en greun in d’r vaan 

D’r gardist kumt euveral vandaan 

Oet noord, zuid en oost of west 

Hie sin veer op os best 

 

Refr. 

 

Dit treffe geet van land tot land 

Grenze scheuve veer aan de kanjt 

Zoe trikke veer va durp tot sjtad 

Veer kalle allemoal plat 

 

Refr. (2mal) 

En dat doan veer ooch mit e glaeske beer. 

 

 

 

 


